
Sociaal jaarverslag 2023 
 

 
 

 
Naast onze twee hoofddoelen willen wij ons focussen op de volgende punten, de vier pijlers 

van Fountains of Joy: 

• Trainingen: Het trainen van o.a. leiders en het geven van cursussen. Dit zowel in 

Nederland als in het buitenland. 

• Conferenties: De conferenties die wij geven zijn leidersconferenties en profetische 

conferenties. 

• Consulten: In een persoonlijke setting mensen woorden van God doorgeven en 

aandacht voor hen die deze woorden van God ontvangen. 

• Projecten:  

 - Bouwen van kerken d.m.v. financiële ondersteuning. 

- Uitgeven van kleding in de sloppenwijken van Afrika. 

- Basket of Hope en de Gift of Joy.  

- Uitgeven van hulpgoederen en voedsel. 

 
 

Stichting Fountains of Joy is opgericht in april 2014 en heeft twee hoofddoelen: 

  

1.   Het verkondigen van het evangelie van Jezus in deze wereld. 

2.   Zorg dragen voor de weduwen en de wezen. 

 

Meer informatie omtrent de doelen en overige informatie over de stichting, vindt u op 

onze website: https://fountainsofjoy.nl 

 

https://fountainsofjoy.nl/


 
 
Doelstellingen 2023 
Voor 2023 hadden wij de volgende doelstellingen opgesteld: 

• Maart: profetische conferentie in Nederland 
• April: reis naar Oeganda 
• Oktober: cursus Gods stem verstaan 
• November: reis naar Oeganda  
• Basket of Hope: Groei in aantal ‘Baskets’ die wij uitdelen 
• Gift of Joy: Samenwerken met andere stichtingen om zo nog meer goederen te 

kunnen uitdelen. 
• Profetisch consult: dit nog meer onder de aandacht van de mensen brengen. 
• Partners: nieuwe partners verwelkomen die ons werk willen ondersteunen. 
• Gebedsteam: uitbreiden van gebedsteam. 
• Continuering van de bemoedigingen en Blogs op onze website. Mensen bemoedigen 

via Social Media. 

Realisatie doelstellingen 2023 
De volgende doelstellingen hebben wij in 2023 gerealiseerd: 

• Maart: We hebben op 11 maart 2023 een profetische conferentie gehouden in 
Nederland. 

• April: door privé omstandigheden is de reis naar Oeganda naar november 
verschoven. 

• Oktober: Er waren te weinig aanmeldingen om deze cursus door te laten gaan. 
• November: reis naar Oeganda (zie onderstaand). 
• Basket of Hope: We zien groei van dit project. Dit project is steeds meer nodig in 

Nederland, omdat er steeds meer mensen ook in Nederland in armoede leven. 
• Gift of Joy: dit project loopt ook door. We ontvangen op diverse manieren spullen die 

wij weer uit kunnen delen. Dit ook in samenwerking met andere stichtingen. Als wij 
andere stichtingen kunnen helpen met goederen die wij ontvangen hebben dan doen 
wij dit. Bijvoorbeeld kleding voor de heren in de gevangenis en een Stichting die 
hulpgoederen nodig had voor Oost-Europa. 

• Partners: in 2023 hebben we nieuwe partners mogen verwelkomen die ons werk zijn 
gaan ondersteunen. Ook zijn er partners die afscheid van ons genomen hebben. 

• Gebedsteam: er zijn opnieuw bidders toegevoegd aan het team.  
• We zijn regelmatig ‘zichtbaar’ op social media, o.a. door middel van bemoedigingen 

en blogs. 
• Land: Een aanvulling op de realisatie van 2023 is het kopen van land om een 

kerkgebouw op te zetten in Busolwe. 

Een uitgebreid verslag van onze doelstellingen vindt u hieronder. 

 
 
 
 



Maart 2023 Profetische Conferentie Zeewolde 
 
 

 
 
Een bijzondere dag in onze eigen woonplaats Zeewolde. Rond de 100 mensen kwamen deze 
dag om te horen hoe God over hen denkt.  Samen met een ander echtpaar hadden we vier 
korte preekjes over de dag verdeeld en tussen de preekjes door was er ruimte om een 
persoonlijk woord van God te ontvangen en ook bij het nazorg team over deze woorden 
door te praten en voor je te laten bidden. We kunnen terugkijken op een hele gezegende 
dag. 
 
 
November 2023 reis naar Oeganda 
 

 
 
Afgelopen november vond onze reis naar Oeganda plaats. Dit keer verliepen de voorbereidingen heel 
anders dan vorig jaar, toen we problemen hadden met ons visum. Nu verliep het allemaal heel 
voorspoedig en dat was erg prettig.  

 sther    rik
 agtegaal    aart     



We begonnen de reis in Kampala, waar we startten met het geven van de cursus ‘communiceren met 
God’.  en cursus die ook in het Luganda vertaald is, de taal die veel mensen in Kampala spreken. Het 
verstaan van Gods stem en profeteren is erg nieuw en mensen vonden het ook erg spannend om de 
cursus te volgen. 
 

 
 
Getuigenissen 
Tijdens de cursus ‘communiceren met God’ gaven wij mensen de opdracht om een liefdesbrief naar 
God te schrijven en dan stil te zijn en op te schrijven wat God terug zou antwoorden. 
Een jongeman kwam naar voren en vertelde dat hij de brief had geschreven. Daarna wachtte hij af 
wat God ging doen. Hij vertelde dat God tegen hem zei: “Je hebt een geest van angst en Ik neem dat 
nu weg”. Hij straalde helemaal en zei: “Het is ook echt weg. Heel raar, maar ik heb helemaal geen 
angst meer. Het werkt echt: communiceren met God!” 
 
 en jong meisje kwam naar voren en vertelde dat zij ook de brief had geschreven. Ze vertelde: “Vijf 
jaar geleden wist ik dat God van mij hield. Maar ik was dat helemaal kwijtgeraakt. Ik kon niet geloven 
dat God van mij hield. Maar na het schrijven van de brief kwam God en ik weet nu zo zeker dat Hij 
van mij houdt. Ik weet het nu zeker!” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boys meeting 
Na de conferentie was er op zondagmiddag een middag voor alleen jongens georganiseerd. Er 
zouden jongens uit de kerk komen en misschien ook jongens van de straat, die in de sloppenwijken 
woonden.  r kwamen maar een paar jongens uit de kerk….Ineens ging de deur open en stroomden 
allemaal jongens van de straat binnen. Een straatwerker vertelde ons later dat de meeste jongens die 
er zaten in een jeugdbende zitten. Ze keken eerst flink de kat uit de boom, maar toen Erik hun 
vertelde dat hij meer met hen gemeen had dan ze zouden denken, begon de atmosfeer te 
veranderen en hingen ze allemaal aan de lippen van Erik. Veel jongens kwamen ook naar voren voor 
gebed. Het werd uiteindelijk een heel bijzondere middag. 
 

  
 



 
 
 
Kibibi 
Na een dag bijkomen, voor zover dat lukte want er moest ook weer voorbereid worden voor de 
volgende spreekbeurten, gingen we naar Kibibi. Een nieuw gebied in het westen van Oeganda. Hier 
zijn we drie dagen gebleven. 
 
Getuigenis:  
Op de laatste dag van de conferentie kwam er een voorganger naar voren: Hij vertelde: “De eerste 
dag sprak  rik dat wij ‘heilig en goed zijn’ en ik merkte dat ik boos werd. Wat een onzin verkondigt 
deze man. Ik dacht: ik ga naar huis en kom niet meer terug naar de conferentie. Maar toen ik naar 
huis ging, hoorde ik God tegen mij zeggen: Jij moet dit allemaal horen en je gaat alle dagen naar de 
conferentie. Ik had helemaal geen zin meer om te gaan, maar durfde niet ongehoorzaam te zijn. 
Maar hoe meer ik hoorde, hoe meer ik het ben gaan begrijpen. Ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord 
en ik weet nu dat het allemaal waarheid is. Ik moet naar mijn gemeente en ze vertellen dat mijn 
onderwijs niet goed was en ik moet ze nieuwe dingen leren. Ik ben zo blij dat ik alle dagen geweest 
ben. Ik ben echt veranderd.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gayaza 
Er stonden twee vrije dagen op de planning, maar een voorganger van de gemeente in Gayaza, Ps. 
Ricky, die wij al heel lang kennen, belde op om te zeggen dat wij echt in de gemeente moesten 
komen. Hij had zoveel getuigenissen gehoord van mensen. Vorig jaar hadden wij een conferentie in 
zijn gemeente gegeven en nu wilde Ps. Ricky ons bemoedigen met getuigenissen over wat er gebeurt 
was tijdens deze conferentie. 
 
Getuigenis: 
 en vrouw vertelde: “Ik had tot God gebeden: als U echt van mij houdt, laat U zelf zien aan mij”. 
Toen profeteerde papa  rik, hij zei: “God gaat Zijn hart laten zien aan jou.” Dit was precies waar ik 
voor gebeden had. 
 
 en man vertelde: “Vorig jaar profeteerde mama  sther over mij en ze zei: “Blijf waar je bent, ga niet 
weg, maar blijf, maak ook geen plannen om weg te gaan. Ik kon het niet geloven dat zij dit zei, want 
onze huurbaas had vanochtend tegen mij gezegd dat wij uit ons huis moesten vanwege een 
huurschuld. Ik snapte er niets van. De volgende dag belde een vriend van mij op. Hij is een dokter en 
vroeg of hij mij kon ontmoeten. Hij vertelde: “Ik heb het gevoel dat ik je moet zegenen” en hij gaf mij 
geld. Het was precies het bedrag van de huurschuld. Een paar maanden later belde iemand anders 
mij op om samen te lunchen. Ook deze persoon gaf mij een bedrag. Hiervan heb ik grond gekocht en 
een huis gebouwd. Ik wilde eigenlijk zo graag weg van hier en ergens anders opnieuw beginnen. 
 aar na de profetie ben ik gebleven en God zegende mij”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Namayingo 
Opnieuw gingen we naar Namayingo aan de grens met Kenia. Het weerzien met Ps. Titus en zijn gezin 
is altijd een feest. Deze man en zijn familie zijn zo gastvrij. Ze doen niets liever dan je helemaal vol 
stoppen met eten en drinken. Soms moet je echt zeggen dat je echt niet meer wilt, want anders blijft 
het eten maar komen. Ook de conferentie hier was zo bijzonder. Mensen willen zo graag meer leren 
uit het woord van God. En na afloop van de conferentie zat de achterbak van de auto weer opnieuw 
vol met gaven die wij van de mensen mochten ontvangen. Ook hadden zij nieuwe kleding voor ons 
gemaakt. Zo mooi om mee te maken dat zij zo gastvrij, maar ook vrijgevig zijn. 
 
 

 
 
 
Team in Oeganda 
Tijdens onze reizen hebben we een fantastisch team. Jeffrey Kiggundi (midden op de foto) en Nelson 
Wandira (rechts). Zij zijn van grote waarde voor ons. Nelson is onze chauffeur en weet overal de weg. 
Hij speelt keyboard en vertaalt ons als wij spreken. Jeffrey, voorganger van onze thuisgemeente hier, 
is een bijzondere aanbiddingsleider, vertaalt en kan op een mooie manier dingen verduidelijken naar 
hun eigen cultuur. We zijn inmiddels een heel hecht team.  n als we ‘vrij’ zijn hebben de jongens 
altijd heel veel vragen en nemen we de tijd om hen te discipelen. Ook laten we hen spreken op onze 



conferenties, zodat zij ook hiermee vertrouwd raken. Ons doel is om een team te bouwen, die straks 
ons werk kan beheren en over kan nemen. 
 
 
 
 

 
 
 
Aankoop land in Busolwe 
“ rik en  sther, ik heb een vraag: De kerk in Busolwe, waar jullie in november 
2022 een conferentie hebben gegeven, kunnen het gebouw waar zij bij elkaar 
komen op zondag en doordeweeks niet meer gebruiken. De man van wie zij het 
kerkgebouw huren kan meer geld krijgen als hij dit pand verhuurt aan een NGO. 
Nu staat de kerk op straat en komen zij bij elkaar in een tent die zij huren. De tent 
moeten ze zelf opzetten en afbreken na de dienst. We willen graag grond huren 
en daarop een eenvoudige kerk bouwen om samen te kunnen komen. Kunnen 
jullie ons helpen? “ 
  
Deze vraag kwam eind juni 2023 bij ons binnen via onze goede vriend Martin 
Ngollah. We hadden een bijzondere tijd gehad in Busolwe en schrokken van dit 
bericht. We vroegen aan God of het de bedoeling was dat wij hierin iets zouden 
kunnen doen? "Ja, ga maar helpen!" Dus dat zijn we gaan doen, Fountains of Joy 
gaat opnieuw een kerk bouwen. 
 
Maar dat is niet het enige. We zijn ook in gesprek gegaan met de kerk.  
En we hebben hen het voorstel gedaan om naast het bouwen van de kerk  
ook het land te kopen waarop de kerk gebouwd wordt.  
Momenteel betaalt de kerk huur voor de grond aan de eigenaar, maar de grond 
zal nooit hun eigendom worden. Daarom hebben wij besloten om, naast het 
kerkgebouw, ook de grond te gaan kopen. Zo wordt uiteindelijk de grond hun 

eigendom en ook de kerk die dan op hun eigen grond staat. 
 
 
 
 



Basket of Hope 
In deze tijd kunnen mensen soms in lastige situaties zitten. Ze zijn bang dat ze de rekeningen 
niet meer kunnen betalen of vragen zich af of er wel genoeg geld is voor boodschappen.  
We zien daarom dat de vraag naar een Basket of Hope toeneemt. Het is elke keer weer 
prachtig om te ervaren dat de mensen die een Basket ontvangen zo blij verrast zijn.  
 
Ook de samenwerking met de eigenaar van de campingwinkel gaat nog steeds goed. We zijn 
blij dat wij als stichting ook met de levensmiddelen die wij van hem krijgen nog steeds 
goedgevulde Baskets weg kunnen geven. Ook ondersteunen we plaatselijke stichtingen die 
zich ook inzetten voor deze doelgroep. Want samen staan we sterk en het is mooi om ook op 
deze manier andere stichtingen te bemoedigen. 

 
 
 
 
 



 
In 2023 mochten wij ook verscheidene mensen ontvangen voor een Profetisch Consult. 
Een manier van het doorgeven van persoonlijke woorden van God voor mensen en hiervoor 
de tijd te nemen. Ook om na de uitgesproken woorden, de tijd te nemen om naar mensen te 
luisteren en te bemoedigen. Juist de kleine en persoonlijke setting bij een Profetisch Consult 
is wat mensen aanspreekt. 
 
Getuigenis: 
“Ik heb op Google gezocht op profetische conferentie en toen zag ik dat jullie ook 

profetische consulten gaven. Dit vond ik zo mooi dat ik meteen contact met jullie heb 
gezocht. Ik woon niet in de buurt en moest hier een uur voor rijden. Maar dat was het zeker 
waard. Graag kom ik nog een keer terug en hoop dat mijn man dan ook mee wil. Dit is heel 
uniek in Nederland”. 
 
Moeder en kindproject  
Tijdens de reis in 2023 zijn er geen lessen voor het 
moeder en kindproject geweest. 
Wel heeft  sther moeders met baby’s en zwangere 
vrouwen individueel advies en instructies gegeven in 
en rondom de zorg van hun baby en zwangerschap. 
Ook zijn er weer veel babykleding en babyspullen 
uitgedeeld aan mensen. 
 
Sinds 1 maart 2022 is Esther ook HKZ gecertificeerd. 
Wat betekent dat zij op het gebied van kraamzorg met 
haar bedrijf de hoogst haalbare kwaliteitsnorm heeft 
behaald. Dit zal ook zeker ten goede komen bij dit project. 



Gebedsgroep 
Het afgelopen jaar heeft opnieuw laten zien hoe belangrijk een gebedsgroep is. Mensen die 
trouw aan ons denken en voor ons bidden. Tijdens onze reizen is gebed essentieel. En we 
ervaren de kracht van gebed van onze gebedsgroep. Wij kunnen niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk deze gebedsgroep voor ons is en ook de trouw waarmee zij voor ons en ons 
werk blijven bidden. 
 

 
 
Bestuur 
Wij zijn dankbaar voor ons bestuur en de wijze waarop zij ons het afgelopen jaar gesteund 
hebben en achter ons hebben gestaan in tal van beslissingen. 
In de vergaderingen denken zij met ons mee en stellen zij soms kritische vragen. Hierdoor is 
hun bijdrage van veel waarde. Het afgelopen jaar zijn we weer vier keer bij elkaar gekomen 
om over diverse zaken van gedachten te wisselen, te zorgen dat wij een goede koers blijven 
volgen en om te kijken of de doelstellingen worden behaald. 
 

 
 
 
 
 



Partners 
Wij zijn ontzettend blij met alle nieuwe partners die ons in 2023 zijn gaan ondersteunen en 
zo deel zijn geworden van het werk dat wij wereldwijd mogen doen. Langs deze weg willen 
wij iedereen bedanken! 
 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons het afgelopen jaar ondersteunt heeft door 
middel van gebed, financiële giften en/of het doneren van kleding en hulpgoederen. 
 

 
 
 
Social Media 
Iedereen kan op de hoogte blijven van wat we doen en hebben meegemaakt. We willen mensen 
bemoedigen door onze korte overdenkingen. Via Facebook en Instagram houden we mensen op de 
hoogte via een blog en bemoedigingen die ook te lezen zijn op onze website. 

 
Doelstellingen 2024 
Voor 2024 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld: 

• Maart: spreken en bedienen in Motion Church Utrecht 
• November: reis naar Oeganda  
• Verschillende spreekbeurten in Nederland 
• Uitbouwen van ons team in Oeganda 
• Basket of Hope: Blijven uitdelen van de Baskets en wederom groei hierin. Daarnaast 

willen we kijken naar nieuwe mogelijkheden voor dit project. Bijvoorbeeld 
samenwerkingen met kerken en/of stichtingen. 

• Gift of Joy: Samenwerken met andere stichtingen voor nog meer uitdelen van 
goederen en doorgaan met spullen ontvangen om mee te nemen naar Afrika. 

• Profetisch consult: Dit nog meer onder de aandacht van de mensen brengen. 
• Partners: Nieuwe partners verwelkomen, die ons werk willen ondersteunen 
• Gebedsteam: uitbreiden van gebedsteam 
• Continuering van de bemoedigingen en Blogs op onze website. Mensen bemoedigen 

via Social Media. 
 
 



Projecten Buitenland 
 

• Uitdelen van kleding en spullen in de sloppenwijken van Oeganda of op andere 
plekken waar nood is. Ons team in Oeganda geeft voor elke reis aan ons door waar 
behoefte aan is. Jongens of meisjeskleding en / of schoeisel. Welke maat etc. 
Zo kunnen we gericht kleding en spullen meenemen. 

• Onderwijs, conferenties en cursussen geven in verschillende kerken en aan de leiders 
van deze kerken. 

• Een school bouwen in Oeganda in samenwerking met een bedrijf uit Nederland. 
• Sponsoren van de Fountain kids. We sponsoren momenteel nog 2 kinderen, zodat zij 

onderwijs kunnen volgen. In veel gezinnen waar armoede is, gaan de kinderen niet 
naar school. Dit is een project wat Fountains of Joy aan het afbouwen is, zodat zij zich 
op nieuwe projecten kan gaan richten. 

 

 
 
 

 

 

 


